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1 Het was één van de mooiste steden ter wereld,

en de tempel behoorde tot de prachtigste

gebouwen die bestonden — maar dat kon haar
ondergang niet tegenhouden. Jeruzalem werd in 70
na Chr. verwoest. Eigenlijk wilde de Romeinse
generaal de stad intakt laten. Er was echter geen
weg meer terug — dat had Jezus 39 jaar eerder
reeds voorspeld.

ekende helden
In het verleden zijn er mensen vervolgd, soms 2

puur en alleen omdat ze er andere religieuze
ideeén op na hielden. Af en toe teisterden
verschrikkelijke vervolgingen het land. In dit hoofd-
stuk leest u het verhaal van zo’n razzia, waarom en
hoe zij kwam — de geschiedenis van mensen die
erbij om het leven kwamen, en van anderen die het
overleefden.

b voor stap achteruit

Drie eeuwen lang werd de christelijke
gemeente vervolgd — tot 313 na Chr. Om
politieke redenen sloot de Romeinse keizer
Constantijn toen vriendschap met de kerk. Dit had
ingrijpende gevolgen.

De sterk in opkomst zijnde kerk werd nu van bin-
nenuit bedreigd. Aan de ene kant werd er een flinke
scheut water bij de wijn gedaan, om de godsdienst
bij iedereen populair te maken. Aan de andere kant
ontstond er een groeiende intolerantie tegenover
degenen die aan het oorspronkelijke geloof vasthiel-
den. Dit leidde opnieuw tot vervolgingen, — alleen
ditmaal door de kerk zelf. Stap voor stap ging het
bergafwaarts. Lees hoe dit allemaal kon gebeuren.

ilpaats in de bergen

Lange tijd leefden er groepjes eenvoudige
mensen in afgelegen dalen van de Italiaanse

Alpen. Zij hielden van God en Zijn Woord, de
Bijbel. Maar niet iedereen was daar even gelukkig
mee — ze werden fanatiek vervolgd. Duizenden van

hen moesten hun trouw aan hun principes met de
dood bekopen.

Het waren mensen die het vaandel hooghielden, ook
al werden ze daardoor voorwerp van verachting. Dit
is het verhaal van een volk dat men heeft
geprobeerd uit te roeien — de geschiedenis van de
Waldenzen.

stem in de woestijn

5 Er is een tijd geweest waarin gewone mensen

geen Bijbel mochten hebben. Dit was ten
strengste verboden: men kon ervoor ter dood
worden veroordeeld. Maar toen kwam er een man
die daar verandering in wilde brengen... Lees wat er
toen gebeurde. Dit zijn gebeurtenissen uit het leven
van een man die lef had — John Wyclif.

Toch was dit niet zomaar iemand. Het was

een man die nooit opgaf; zelfs met gevangen-
schap en de dood voor ogen kon hij er niet van
worden weerhouden zijn taak te voltooien.

Vanuit Bohemen bracht Johannes Hus koninkrijken
in beroering, en door zijn inzet werd reeds honderd
jaar v66r Maarten Luther het evangelie in Europa
verbreid. Hus was degene die de basis voor de
Reformatie legde.

De naam Johannes Hus is niet zo bekend. 6

uit het duister

degenen die zich voor de Reformatie

| On

7 hebben ingezet, neemt de bescheiden maar
moedige Maarten Luther zonder twijfel een
heel belangrijke plaats in. Wat was dat voor een
man? En waarom zette hij zich zo voor deze zaak in?
Dit hoofdstuk geeft u een schets van een man die de
Bijbel voor de hele wereld toegankelijk heeft
gemaakt.

sta ik dan...
jfde leek het in Europa als heerser 8

helemaal te hebben gemaakt. Toen verscheen
Maarten Luther op het toneel, en daarmee
begonnen voor de keizer de moeilijkheden. Het liep
uit op een schijnbaar uitzichtloze oorlog, die een
heel mensenleven zou duren.

Het moet fascinerend zijn geweest, Maarten Luther
mee te maken terwijl hij Gods Woord voor de
invloedrijkste mensen verdedigde — hoewel hij wist
dat dit zijn dood zou kunnen betekenen.

ermoeibare inzet

De grote Duitse Reformatie begon in de 16°

eeuw door het werk van Maarten Luther.

Maar ook in Zwitserland kwam, onder leiding
van Ulrich Zwingli, de Hervorming tot ontplooiing.
Zwingli werd slechts enkele weken na Luther
geboren. Pal staan voor de waarheid, dat was zijn
levensdoel. Een standpunt zonder kompromissen,
een vastberadenheid die vruchten afwierp.

en afgelegen toren

Karel de Vijfde zette een prijs op het hoofd
van Maarten Luther. Plotseling was deze

echter spoorloos verdwenen. Wie had hem
ontvoerd — vriend of vijand? Betekende dit het
einde van de Reformatie?



Lees hoe God ingreep om Maarten Luther van een
wisse dood te redden. En wat deze op een rustige
plek deed — hoe hij werkte aan iets dat tot op de
dag van vandaag zijn waarde heeft behouden.

Het voortbestaan van de Hervorming stond
op het spel tijdens de tweede Rijksdag te
Spiers in 1529. Als het aan de grote macht-
hebbers in Europa lag, zou daar worden besloten om
deze ‘ketterij’ met vereende krachten in de kiem te
smoren.

Moedige vorsten, christenen in de ware zin des
woords, tekenden hiertegen echter openlijk bezwaar
aan. Van dit protest is het woord ‘protestanten’
afkomstig. Deze gebeurtenis werd voor de Refor-
matie het keerpunt.

id om te sterven

Louis erquin was een Franse ridder
met een goede reputatie — maar toen hij
Christus aannam, kwam daar verandering

in. De eens zo gerespekteerde man werd nu veracht.
Wat hij had ontdekt, vond hij echter zo waardevol,
dat hij bereid was ervoor te sterven!

Hij was overigens niet de enige die in de loop van de
Franse Reformatie zijn loyaliteit met zijn leven
moest betalen...

een lopend vuurtje

Terwijl Luther in Duitsland aktief was,
verbreidde het licht zich ook in andere
landen. De grote Reformatie was begonnen.

U leest over Menno Simons, die met gevaar voor
eigen leven in Nederland rondtrok om het goede
nieuws aan het gewone volk te vertellen; en over
Olaus en Laurentius Petri, die de koning en de
bevolking van Zweden voor het evangelie wisten te
winnen.

Ibare getuigen
Toen William Tyndale de eerste Engelse 1 4

bijbel drukte, werd hij door een vriend
verraden. Hij stierf, zodat anderen het

leven konden vinden.

John Knox was trouwens ook niet de eerste de
beste: voor niemand bang, zelfs niet voor de Schotse
koningin, die een groot aantal christenen had laten
ombrengen. Hij had sukses, en won Schotland voor
God. Ook George Whitefield en de gebroeders
Wesley hebben in Engeland goed werk verricht.

ogst van een revolutie
1 5 De bloedige Franse Revolutie van 1790 ligt

reeds ver in het verleden. Toch heeft de

geschiedenis ons veel te zeggen. Als er niets
van wordt opgestoken, zullen dezelfde fouten
nogmaals worden gemaakt.
Albigenzen werden verbrand, Hugenoten verdreven.
De Bartholomeiisnacht bracht voor 70.000 niets
vermoedende mensen dood en verderf. Op één dag
werden duizenden christenen gelyncht. Maar deze
opstand van een land zonder God liep niet alleen
voor hen, maar voor het hele volk katastrofaal af...

oeviuchtsoord

Mensen zijn vaak vervolgd omdat ze God
anders wilden dienen dan in hun land de
gewoonte was. Dus vluchtten ze, verlieten

vriend en vaderland om een toevluchtsoord te
vinden, waar ze God in vrijheid konden aanbidden.
Welk land had als eerste in de geschiedenis het
recht op religieuze vrijheid hoog in het vaandel
staan? Amerika! Op Rhode Island stichtte Roger
Williams de eerste staat met een wetgeving die op
volledige gewetensvrijheid berust. Deze grondwet
werd de hoeksteen van de Amerikaanse samen-
leving.

belangrijke boodschap

Er zijn feiten die nauwelijks bekendheid
hebben gekregen, terwijl ze toch zo
duidelijk en logisch zijn. Dit geldt ook voor
bijbelse waarheden.
Hier hoort u van zo’n belangrijke waarheid: op een
ontzagwekkende dag komt Jezus Christus naar
deze aarde terug. En deze dag zou wel eens spoedig
kunnen aanbreken...

e voorspellingen

Wat gebeurt er als mensen hun leven aan
God geven en de Bijbel gaan bestuderen?
Er ligt een —menselijk gezien— niet te
verklaren kracht in dit boek, en schatten aan wijs-
heid in zijn profetieén. De geopende Bijbel is de
basis voor blijvende verandering in het leven van de
mens, en kan zelfs geweldige geestelijke op-
wekkingen onder de hele bevolking tot gevolg
hebben!

in het donker

De mensen die het belangrijke feit van de
terugkeer van Jezus hebben ontdekt,
zullen véérdat die grote Dag aanbreekt,
nog door menige bittere teleurstelling moeten gaan.
Als de nacht valt, huilt men; maar wij hebben de
belofte dat er een Morgen komt, waar geen tranen
meer zullen vloeien.

| land tot land

e eerste engelboodschap van Openba-
ring 14: 6-7 is een ernstige waarschuwing
voor iedereen die in deze tijd leeft.

Tijdens de grote godsdienstige herleving in het
begin van de negentiende eeuw werd deze bood-
schap voor het eerst wijd en zijd verbreid. Dat is al
weer een tijd geleden, maar dit nieuws is intussen
alleen maar aktueler geworden. Binnenkort gaat
het in elk land ter wereld om leven of dood!

in de wind geslagen
waarschuwing

Het is treurig, maar helaas wil niet
iedereen horen dat Jezus binnenkort
terugkomt. Men slaat er geen acht op, of
ontkent dat het waar is.
De eerste engel van Openbaring 14 wordt gevolgd
door een tweede. De konsekwenties van zijn

boodschap zijn ook nu nog uiterst aktueel en
ingrijpend.



oep in het
midden van de nacht

Gods plannen zijn volmaakt. In Zijn
wijsheid ziet Hij dat het vaak beter is als
wij moeilijkheden op onze levensweg

ontmoeten — om zo onze motieven op de proef te
stellen. Zulke beproevingen vind je ook in de Bijbel

— en enkele hiervan zijn met name voor onze tijd
voorspeld.

| fascinerende
symboliek opnieuw ontdekt

De Bijbel spreekt van een Heiligdom, dat
onder Gods aanwijzingen werd gebouwd.
Het was een geweldig bouwwerk. Nog
fantastischer wordt het echter, wanneer we beseffen
welke bijzondere betekenis dit tegenwoordig voor

ons heeft. De indeling en alle tempeldiensten
ontvouwen Gods grote plan voor de toekomst.

tegenwoordigheid

van het Opperwezen
Wanneer je een goed begrip hebt van het
Heiligdom, heb je een sleutel in handen
die vele diepgaande waarheden van de
Bijbel ontsluit.
Een heldere kijk hierop biedt hele nieuwe perspek-

tieven: Christus verricht in de hemel een dienst die
voor ons van doorslaggevende betekenis is!

kenmerk van het Beest

Eén van de ernstigste en indringendste

waarschuwingen van de Bijbel staat in

Openbaring 13 en 14. Wat is het ken-
merk van het Beest? En wie zal het ontvangen? Wat
kunnen wij doen om aan dit gevaar te ontsnappen?
Dit onderwerp is van levensbelang — het zijn feiten
die u moet weten. We leven aan het einde van de
wereldgeschiedenis, en er zijn genoeg intelligente
mensen die zien dat er een verschrikkelijke krisis
op ons afkomt.

e grond onder
de voeten

De Bijbel is een schatkamer vol kostbare
waarheden. We kunnen dankbaar zijn
dat we nog de gelegenheid hebben dit

boek te bestuderen. In dit hoofdstuk leert u een be-
langrijk onderdeel van Gods plan kennen. Hij wil
dat lang vergeten waarheden opnieuw worden ont-
dekt, zodat Zijn volgelingen zich op de fantastische
wereld van Morgen kunnen voorbereiden.

vuur dooft uit

Hoe staat het er tegenwoordig voor?
Geestelijke leegte, zover het oog reikt! In
het verleden hebben herlevingen op gods-
dienstig gebied plaats gevonden, die ertoe leidden
dat mensen kritisch over zichzelf gingen nadenken.
Dit had een heel ander gedrag tot gevolg: men zette
zich in voor de ander, was bereid offers te brengen
en niet altijd alleen maar aan zichzelf te denken.

Maar de tijden zijn veranderd. De kerk probeert een
plaats binnen de moderne maatschappij te krijgen.
Desondanks heeft ze voor veel mensen haar
aantrekkelijkheid verloren. Zij zien niets in de kerk

en het christendom, omdat er iets onthreekt. Wat is
er mis, en hoe komt dat?

erechtelijk
Vooronderzoek

Deze rechtszaak, ook wel ‘Onderzoekend
Oordeel’ genoemd, is geen onbelangrijk
thema. Uit de Bijbel kunnen we er

gelukkig veel over te weten komen. Eén ding is
zeker: de zaak wordt tot op de bodem uitgezocht.
Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Naar wie wordt
een onderzoek ingesteld? Welke juridische boeken
zijn er? Wat zegt het bewijsmateriaal dat wordt
geleverd? Wie is de rechter, en wie de advokaat?

an grote hoogte

Waarom bestaat er eigenlijk zoiets als
het kwaad? Dit is één van de fascinerend-
ste hoofdstukken van dit boek — over

-

hoe de zonde in het universum kwam.

Temidden van voortdurende onbaatzuchtigheid kon
er toch zoiets als egoisme ontkiemen — een
ontwikkeling, die een engel van licht in een duivel
veranderde...

lereerste profetie

Satan doet er alles aan om ons door helse
invloeden te overschaduwen, zodat wij
van Gods liefde en genade niets merken.

Maar God wil ons hart veranderen. Hij wil licht en
vreugde brengen in het leven van iedereen die om
kracht en hulp vraagt. Dat heeft Hij lang geleden
beloofd, maar het geldt nog steeds...

| duurzame overwinning

Als het mogelijk was, zou satan al het
leven op onze aarde vernietigen. Met on-
telbare handlangers tot zijn beschikking,
met een intelligentie die de onze ver te boven gaat,
is hij ons veruit de baas. Op eigen kracht kunnen
we niets tegen hem beginnen.

Maar met de hulp van Christus kunnen wij het
gevecht tegen de duivel winnen. We zijn echter
alleen veilig als we niet denken het zelf wel af te
kunnen, maar elk moment onze athankelijkheid van
Jezus beseffen en op Hem vertrouwen.

Wanneer mensen voor Christus kiezen,
doet satan nég meer zijn best, om juist
hén om de tuin te leiden. Elke dag is hij

velen te slim af, zonder dat zij in de gaten hebben
hoe hij te werk gaat.

Dit hoofdstuk laat u een blik werpen in satans ‘ge-
reedschapskist’ — hij heeft namelijk veel middelen
tot zijn beschikking om mensen op een dwaalspoor
te brengen!

cerste leugen

Duizenden jaren geleden vond iets plaats

dat wel de grootste misleiding in de

geschiedenis kan worden genoemd. Het
was bedacht door niemand minder dan satan zelf!
En hoewel hij vandaag de dag nog steeds met
hetzelfde aankomt, heeft bijna niemand hem door.
Hier nadert u het centrum van het spinneweb —
hoe satan doden gebruikt om levenden te vangen.



neer geesten aktief zijn

Geesten en hun aktiviteiten worden door
velen als heilig beschouwd. Deze mensen

weten echter niet dat ook hier de duivel

achter zit. Anderen lachen er hard om. Maar
wanneer men in kringen verzeild raakt waar
vreemde stemmen, verschijningen en nog meer on-
gewone dingen in het middelpunt staan, valt er niet
veel meer te lachen.

Het begint meestal heel onschuldig, maar later is er
geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk wordt men
radikaal meegesleept — een wisse dood tegemoet. U
kunt zich daartegen beschermen — lees hier op
welke wijze.

tere voornemens

nopvallend en stilletjes zijn er krachten

aan het werk die het christelijke geloof

ondermijnen. Helaas zijn maar weinig

mensen zich van de gevaren bewust. De vrijheid die

voor ons zo waardevol is, staat op het spel. Vrijheid

waarvoor jaren lang is gevochten. Ze kan ons
plotseling weer ontnomen worden...

doortrapt plan

God dwingt mensen nooit ergens toe. Bij
satan ligt het anders: zijn methoden
hebben altijd al uit dwang en onder-

drukking bestaan. In de nabije toekomst zal hij dat
nog eens bijzonder duidelijk demonstreren. Hij zal
hiervoor zelfs hulp van de overheid krijgen.

Zullen u en ik voorbereid zijn op dit conflict, dat in
het boek Openbaring wordt voorspeld?

chermd door een boek

De laatste grote misleiding staat voor de

deur. De vervalsing zal z6 levensecht

zijn, dat ze niet van de waarheid is te
onderscheiden — behalve aan de hand van één
boek: de Bijbel.
Hoe weinig mensen weten dit boek op zijn juiste
waarde te schatten, hoe zelden wordt er studie van
gemaakt! Satan doet alles wat in zijn vermogen ligt
om onze aandacht ervan af te leiden. Het is voor
hem veel gunstiger wanneer men met andere
dingen bezig is, want dit boek kan zijn plannen
lelijk in de war sturen.

eldwijde krisis

r zijn altijd al botsingen geweest tussen
waarheid en dwaling. Maar het grootste
conflict ligt nog v66r ons. Openbaring 13

zegt dat er een tijd gaat komen waarin mensen als
staatsvijand en verstoorder van de openbare orde
worden beschouwd — en dat alleen omdat ze zich
aan de Bijbel willen houden!!

Wij doen er goed aan Gods Woorden zelf te be-
studeren, zodat we op zo’n moment aan de goede
kant zullen staan.

afschuwelijke tijd

Op een dag zal het definitief vast staan:
de ene partij is bereid, de andere niet —
onbegrensd leven of eeuwige dood. En
vanaf dat ogenblik stijgen kriminaliteit en wets-
overtreding explosiever dan ooit. Iedereen gaat z'n

eigen gang maar, zonder rekening te houden met

anderen. Integere mensen, die geen vlieg kwaad
doen, worden vogelvrij verklaard. Om hoogst merk-
waardige redenen pakt men ze op. Wat staat er
allemaal te gebeuren wanneer het zo ver is? Het
antwoord leest u in dit hoofdstuk.

e dag is met meer ver waarop het tij
keert, op een moment dat de gelovigen
het absoluut niet meer =zien zitten.

Wanneer plotseling door iemand wordt ingegrepen,
nemen de gebeurtenissen een onverwachte wending.
Zij die Gods richtlijnen aan hun laars hebben
gelapt, zien hun plannen in het water vallen. Jezus
Christus is teruggekomen om zijn tegenstanders
een halt toe te roepen en zijn volgelingen uit hun
benarde positie te bevrijden.

J om na te denken

Wat gaat er op onze planeet gebeuren
wanneer Christus na Zijn terugkeer
samen met de gelovigen de aarde heeft

verlaten? De aarde zal dan duizend jaar ‘rusten’ —
een praktisch onbewoonde woestenij. Toch blijven er
nog ‘bewoners’ over. Het gaat om een zeer selekte
groep wezens, die nu tijd genoeg hebben om na te
denken...

tale konfrontatie -
het conflict ten einde

Nadat duizenden jaren lang oprechte
gelovigen zijn vervolgd en goddeloze
mensen hen de baas waren, zijn de tijden

nu eindelijk veranderd. Het vonnis wordt uitge-
sproken, en de exekutie vindt plaats: al het kwaad
wordt uitgeroeid.

Voor hen die aan God loyaal zijn gebleven, ligt een
hele nieuwe wereld open. Zij hebben alle tijd om in
vrede de prachtige schatten van het heelal te
onderzoeken. Wie zou daar niet bij willen zijn?

> s een beschr/jvmg van het dynamische
leven van mensen die onder alle omstan-
digheden bleven doen wat God graag wil

» brengt ontwikkelingen op religieus en
politiek gebied aan de orde, die ons beter
doen begripen in waf voor ftijd we
tegenwoordig leven

» behandelt een aantal aktuele thema’s
waaruit blijkt dat de Bijbel allesbehalve een
achterhaald boek is

» biedf een bespreking van de indringende
boodschap van God voor de mens van nu

— in een ftijdperk van snelle vooruitgang op

wetenschappelik en fechnologisch gebied

E ordf u aongeboden door:
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